
26 december 2021 
Tweede Kerstdag 

 
Ter Aar, Aarkerk 
09.30 uur 
Voorganger: ds. Adri van der Wal (Hoofddorp) 

 
Intocht 

Tijdens orgelspel bereiden we ons voor op de dienst 
 
Welkom  
 
Intochtslied: Ps. 98:1.4 
Liedboek Psalm 98 - Zing een nieuw lied voor God de Here - YouTube 

 
Gelegenheid tot stil gebed 
Bemoediging 
Vredegroet 
 
Drempelgebed 
 
Glorialied: Lied 481 (Vocaal Theologen Ensemble) MP3 is meegestuurd 
 

Het Woord gehoord 
Bij de opening van de Schriften: 
Wat ons beweegt en gaande houdt, 
het is een woord, een oud gerucht 
dat soms op vleugels zich ontvouwt, 
verstomt, verbleekt, soms in ons zucht, 
maar dan opnieuw weer harten raakt, 
dit woord dat ons blijft toevertrouwd 
en ons tot Gods gemeente maakt. 
 
Zolang dit woord gefluisterd wordt 
en in ons leven wordt vertaald, 
ons uittilt boven ons tekort, 
en zich in liefdestaal herhaalt, 
blijven wij zoeken naar de bron, 
reikhalzend waar het heen moet gaan 
en dorstend naar wat ooit begon. 
 
Eerste lezing: 1 Koningen 21:1-13 
 
Zingen (zanggroep): Lied 538:3.4 
 
Tweede lezing: Handelingen 6:1-4.8-11 
                         Handelingen 7:54-60 
 
Lied (voorgelezen door de voorganger, met orgelbegeleiding): Liedboek voor de 
Kerken (1973) Gez. 452:2.3 

https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48


2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
    ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
    Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
    hoe ver van d’ aard, Hij kent mijn hart. 
    Gods Zoon vergeet de zijnen niet, 
    die Hij op aarde liet. 
    Hij is mijn hoop, 
    Hij wies mij met zijn doop, 
    Hij geeft mij brood en beker, 
    ’k ben van zijn liefde zeker: 
    Hij is mijn hoop! 
 
3. Waar is een vreugd, een kalmt’, een heil, 
    zo zalig, als dit hoogst genot? 
    Het vloeit uit God en keert tot God, 
    het heeft noch maat noch perk noch peil. 
    In Jezus is mijn zalig lot 
    verborgen bij mijn God. 
    Hij is mijn lust, 
    ook als mijn stof eens rust. 
    O, prijst Hem, mijn gezangen! 
    Ik blijf zijn komst verlangen: 
    Hij is mijn lust! 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen (zanggroep): Lied 826 
 
We gaan staan om het leven van Elisabeth In ’t Veld – Besemer te gedenken. 
 
Moment van stilte 
 
Zingen (zanggroep) lied 23b de verzen 1 en 5. 

 
Het Woord beantwoord 

Dankgebed en voorbeden 
stil gebed 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 600 (Vocaal Theologen Ensemble) MP3 is meegezonden 
 
Slotwoord  
Zegen 
Zingen: Amen 


